
Uitstap naar Namur  

Wat een onvergetelijke dag was het op 28

september! Onze uitstap naar Namur met onze leden

van VZW JET Limburg was een groot succes. Met een

enthousiaste groep trokken we eropuit om deze

prachtige stad te ontdekken, en we hebben samen

geweldige herinneringen gemaakt.

Een van de absolute hoogtepunten van de dag was

onze rit met de kabelbaan! Vanuit het centrum van

Namur zweefden we hoog boven de Maas richting de

Citadel. De spectaculaire uitzichten over de stad en

de rivier waren adembenemend. Sommige leden

keken met grote ogen naar beneden, terwijl anderen

vol enthousiasme selfies maakten met het prachtige

panorama op de achtergrond. 

  Boven aangekomen op de Citadel dompelden we

ons onder in de rijke geschiedenis van deze

indrukwekkende vesting. We wandelden door de

oude vestingmuren, ontdekten de ondergrondse

gangen en genoten van een adembenemend uitzicht

over Namur en de omliggende natuur. 

Daarna hadden we nog vrije tijd om door de

charmante straatjes van Namur te wandelen, een ijsje

te eten of een leuk souvenir te scoren.

Onze uitstap naar Namur werd zorgvuldig

gekozen om een perfecte mix van avontuur,

ontspanning en groepssfeer te bieden. We

wilden een activiteit organiseren die zowel

leerzaam als plezierig zou zijn, waarbij onze

leden samen nieuwe ervaringen konden

opdoen.

Dankzij  enthousiasme van onze leden werd

deze uitstap een onvergetelijke ervaring. We

kijken ernaar uit om samen nog meer van

zulke geweldige momenten te beleven!

Terugblik op onze geweldige uitstap naar

Namur!
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