
Karting 

  

Op woensdag 2 oktober met de leden van VZW JET zijn we gaan karten bij First Kart Inn, 
een uitstap waar ze al geruime tijd naar uitkeken. De spanning en opwinding waren 
meteen voelbaar toen we aankwamen bij het circuit. Voordat de leerlingen mochten 
racen, kregen ze een uitgebreide uitleg over de veiligheidsregels, het besturen van de 
karts en de juiste rijtechnieken. Helmen werden zorgvuldig uitgezocht, 
veiligheidsriemen goed vastgezet en na een korte controle van de uitrusting stonden de 
leerlingen klaar om te starten.  

Toen de lichten op groen sprongen, was er geen houden meer aan. Met piepende banden 
en ronkende motoren gingen de leerlingen de strijd aan op het circuit. De eerste ronden 
werden vooral gebruikt om de baan te verkennen en aan de karts te wennen. Maar al 
snel namen ze het heft in eigen handen en barstte de competitie los. Er werd geracet met 
veel enthousiasme en gedrevenheid: bochten werden scherp aangesneden, 
inhaalmanoeuvres strategisch ingezet en rechte stukken benut voor het bereiken van 
topsnelheden. De spanning liep soms hoog op, vooral wanneer leerlingen nek-aan-nek 
door de bochten scheurden.  

Tussen de races door namen we even pauze om bij te komen en wat te drinken. Er werd 
veel gelachen en verhalen over inhaalacties en spannende momenten werden gretig 
gedeeld. Sommige begeleiders stonden aan de zijlijn om aan te moedigen, tips te geven 
en vooral om te zorgen dat alles veilig bleef verlopen. Voor sommige leden was dit hun 
eerste kart-ervaring, terwijl anderen al wat meer ervaring hadden. Toch was iedereen 
gelijk in hun enthousiasme en inzet.  

Na een reeks spannende heats werd aan het einde van de sessie bekendgemaakt wie de 
snelste rondetijden had gereden. De leden met de beste prestaties kregen een speciale 
vermelding en een applaus van hun medeleden, wat voor stralende gezichten zorgde. 
Uiteindelijk verlieten we het circuit moe maar voldaan, met de belofte dat dit zeker niet 
de laatste keer zou zijn. Het was een namiddag vol snelheid, uitdaging, plezier en 
saamhorigheid – een ervaring om niet snel te vergeten  

 


